
 

 

 

 

       Nummer 20   25 februari 2026 

 

Een avond met Sandor 

 

Al vele jaren heeft 

MeHoRo contact met 

Sandor Szücs. Het is een  

actieve domineeszoon 

die zelf ook theologie 

studeert. Hij heeft 

gewerkt voor de Ban 

Zigmundschool in 

Tiszafüred en is nu onze 

eerste contactpersoon 

voor het gehandicapten-

huis aldaar. Hij heeft in het verleden ook belangrijk 

werk gedaan voor het jeugdproject in Felvinc. Voor 

velen die bij MeHoRo betrokken zijn (jong en oud) is 

hij dus geen onbekende. Volgende maand bezoekt 

hij Meerkerk. Hij wil ons dan iets vertellen waarom 

onze Michiel de Ruyter voor hem als Hongaar zo’n 

belangrijk persoon is. Een tipje van de sluier 

onthullen we met de 

foto hiernaast. Dit is 

een detail van een 

monument dat in 

Debrecen staat achter 

de theologische 

faculteit. Michiel heet 

daar Mihaly. Ook zal hij 

iets vertellen over het 

gehandicaptenhuis. 

Voor wie Sandor kent weet dat hij al vele reizen 

heeft gemaakt. Veelal liftend. Een van de reizen is 

geweest in de voetsporen van de apostel Paulus naar 

Macedonië.  

 

U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze avond. 

Sandor zal spreken in de Ichthuskerk, op 

dinsdagavond 17 maart 2026. De avond duurt 

van 20.00 uur tot 22.00 uur. Gratis entree. Inloop 

vanaf 19.30 uur. De koffie staat klaar. Er wordt een 

collecte gehouden die we als gift mee willen geven 

voor het gehandicaptenhuis. 

 

                                                                                                

 

Drukte in de loods 

Zaterdag 7 februari was er 

weer genoeg te doen! 

Voor half 8 stonden de 

eerste mannen met 

opgestroopte mouwen al 

klaar. Met de nodige 

precisie werd de lege truck 

gevuld met dozen kleding, 

tafels, (bureau)stoelen, 

fietsen en zelfs een 

bladblazer. De truck was vol 

tot de laatste centimeter – de soep na afloop liet 

men goed smaken! 

Intussen werd ook veel kleding ingeleverd; iedere 

bezorger had een eigen verhaal. Zo hoorden we over 

het nette pak van vader en over stoere, net iets te 

klein geworden, winterjassen. De handwerkclub van 

de Bethelkerk uit Leerdam 

bracht, zoals elke maand (!) 

14 dozen vol zelfgebreide 

dekens, gehaakte vestjes en 

schattige babysokjes. En 

Egbert heeft ervoor gezorgd, 

dat 20 zakken niet-

verkochte Hema-kleding een 

nieuwe bestemming in 

Roemenië of Hongarije 

krijgen. 

De maandag erop is de kleding nagekeken, 

gesorteerd en in dozen gedaan. Deze staan nu 

netjes op een pallet, tot het volgend transport wordt 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Gift geven?   

    Dat kan via deze QR -code:

 

MeHoRo heeft een ANBI status. 

Wilt u een gift geven? Ons rekeningnummer is NL 22 RABO 0127 0392 01 

 Facebook en Instagram: Mehoro_Meerkerk         Website: www.MeHoRo.nl   

Kleding naar Mehoro? Stel je zelf de vraag:  

‘zou ik het ook aan een bekende durven geven?’ 

Bij een ‘Ja Natuurlijk!’ ben je van harte welkom 

op zaterdag 7 maart!  

 

Nieuwsbrief Me 
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